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"Ik ben er steeds meer van doordrongen dat voor gewetens-
vorming eerst duidelijk moet zijn wat het geweten is en dat
het zich behoort te richten op'de Heere en Zijn heilige wet’, zo
schrijft Ds. A. Schreuder in het voorwoord van zijn onlangs ver-
schenen boek Naar eer en geweten. Een boek dat dus ontstaan
is vanuit het hart van de schrijver. lets wat duidelijk blijkt als we
dit boek doorlezen. Het doel van de schrijver met dit boek? ‘Als
voor ouders in het gezin en in de opvoeding en voor allen die
met jongeren omgaan op school en in het pastoraat dit boek
mag bijdragen aan een stuk bezinning op wat het geweten is,
dan is mijn inspanning rijk beloond.'

De eerste twee hoofdstukken handelen over de Bijbelse defi-
nitie van het geweten en de oorsprong ervan. Dan volgt een
hoofdstuk over de devaluatie van het geweten. 'Een gevoel-
schristendom loopt het grote gevaar om de objectieve norm
van Gods Woord en wet in het geweten te verleggen naar het
subjectieve gevoel dat men bij iets heeft. Als we dit gevoel ook
nog geweten gaan noemen, is de spraakverwarring compleet.’

In de hoofdstukken vier en vijf staat de predikant stil bij de
vorming van het geweten. We moeten kinderen leren dat zij en
wij leven voor Gods aangezicht. ‘Wat is het belangrijk dat een
kind al jong leert dat er een alwetende God is. Juist het jonge
kind is nog zo ontvankelijk voor deze indrukken.’ Eerlijk wijst
de schrijver er op dat ook dit jonge kind ter wereld is gekomen
met een natuur die geneigd is tot alle kwaad. ‘De Heere heeft,
ter beteugeling van het kwade dat in onze kinderen leeft, het
geweten ingeschapen.’ Duidelijk wordt ook dat we in het op-
leggen van ge- en verboden onderscheid moeten maken. Niet
alles weegt even zwaar. De auteur geeft vier categorieén aan.
1. Gods gebod als absolute norm

2. Ouderlijk gezag als bepalende norm

3. Ouderlijk appél om te gehoorzamen

4. Ouderlijk appél op eigen verantwoordelijkheid

£ BOEKBESPREKING 17

Naar eer en geweten
-Wat de Bijbel en onze
belijdenis zeggen over het
geweten-

Ds. A. Schreuder

Den Hertog BV Houten
9789033124334

153 Gebonden

2011

€ 14,90

Auteur:
Uitgeverij:
ISBN:

LECTLERCH
Uitgegeven:
Prijs:

Als voorbeeld noemt de auteur een meisje wat een net iets
ander kledingstuk koopt als haar ouders mooi vinden. Qua eer-
baarheid en lengte gaat het niet over de grens. Het is dan van
belang deze situatie niet onder te brengen in categorie 1 of 2,
maar in 4. Een ander voorbeeld laat juist het omgekeerde zien.
Vloeken, doodslag en overspel zijn door God verboden. Als
een ouder in het omgaan met de media het kind zijn gang laat
gaan, dan plaatst hij deze situatie onterecht in categorie 4.

In de hierop volgende hoofdstukken wordt er stilgestaan bij
een aantal geschiedenissen uit de Bijbel. Denk aan Kain, Saul
en anderen. Ook is er aandacht voor verschillende termen die
met het geweten te maken hebben. Zoals een goed geweten,
een rein geweten, een zwak geweten, vrijheid van geweten,
enzovoorts.

Ten slotte volgt hoofdstuk 22. “Afscheid van het onderwerp...”
De predikant is duidelijk in zijn conclusies. ‘Wat is het een voor-
recht als in ons geweten de stem van de Alwetende doorklinkt.
Dit toomt namelijk de uitleving van de zondige begeerten in en
bewaart ons voor veel zonden. Tegelijk geeft het rust en vrede
als wij niet over de stem van ons geweten heen leven’ Kort
wordt er nog stilgestaan bij een aantal maatschappelijke ont-
wikkelingen, maar diepgaand wordt er niet op ingegaan. ‘Het
is een dusdanig groot en breed terrein met zoveel persoonlijke
vragen, dat de behandeling daarvan eigenlijk een apart boek
vraagt’, zo concludeert ds. Schreuder.

Bewogen en helder wordt in dit boek de vinger bij het belang
van een goed gevormd geweten gelegd. Voor opvoeders bui-
tengewoon belangrijk om dit geweten bij kinderen op de juiste
wijze te vormen. Niet in eigen kracht, maar in de verwachting
dat Hij die de schepper is van het geweten Zijn zegen daarover
wil geven. Een boek dat "makkelijk” leest en een belangrijke
boodschap meegeeft aan allen die betrokken zijn bij het vor-
men van onze jongeren. Daarom: aanbevolen!
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